
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik neem je mee  

naar de hof van  

Getshemane 

Prachtige schoonheid 

maar nu plaats van  

grote eenzaamheid 

Slapende volgelingen  

en een  

twijfelende Redding 

Donkere tijding  

van angst maar  

Vaders leiding 

Zeker onderdeel van 

Gods plan  

en groter geheel 

Kleine kracht  

genade genoeg  

straks volbracht 
 

-Leo Heuvelman- 

  

Kerkbalans 

Uw bijdrage is onmisbaar om sa-
men kerk-zijn ook in 2024 vorm en 
inhoud te geven. Een gift kunt u 
overmaken  op:  
NL56 RABO 0148 1912 82 t.n.v. 
Parochie Heilige Willibrord Deurne. 
Hartelijk dank voor uw gift. 
 

Huispaaskaars 

De bestelde en gezegende huis-
paaskaarsen zijn op te halen van 
maandag 25 t/m woensdag 27 
maart tussen 09:00 uur en 12:00 
uur op het Parochiecentrum.   

Woord van de Pastoor  

De Goede Week komt eraan. Zo goed is die week toch niet? We gedenken 
immers het lijden en sterven van onze Heer. Het is echter wel goed als we 
overwegen hoe Jezus ermee omging.  Hij nam immers het lijden dat men Hem 
aandeed op Zich en gaf er liefde voor in de plaats. Haat en onrecht, spot en 
marteling, verraad en leugen met liefde beantwoorden, zijn Vader blijven vol-
gen, tot het einde toe. In de Goede week blijven we dicht bij de Heer in zijn 
lijdensweg. We danken Hem om zijn liefde, we vragen om vergeving, we bid-
den om kracht en vertrouwen. We bidden bijzonder voor allen die op een of 
andere manier lijden, we zijn solidair met mensen in nood. We bidden dat de 
liefde alles mag overwinnen in ons leven. Ik wens u een mooie Goede Week 
toe. Dat het u tot zegen mag zijn.  

                                                                                   Pastoor Dieter Hedebouw 
 

Synodale weg 

Naar aanleiding van de synode in oktober 2024 vraagt de paus van alle gelo-
vigen om met elkaar na te denken over de vraag hoe zij als gelovigen met el-
kaar samen op weg gaan. Hij bedoelt daarmee dat de Kerk steeds meer een 
gemeenschap van gelovigen mag worden, waarin velen actief participeren en 
dat geloof vervolgens in hun omgeving zelf uitdragen, in woorden en in da-
den. 

Als parochie organiseren we 2 avonden rond 4 thema’s van de synode. Het 
gaat hier niet om discussie maar om bijeenkomsten waar we naar elkaar luis-
teren en ons openstellen voor wat er leeft. We nodigen u graag uit op woens-
dag 20 maart en woensdag 10 april om 20.00 uur in het Parochiecentrum, 
Visser 2. Het duurt maximaal tot 21.30 uur. Thema’s: 20 maart: Verdieping van 
ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn en hoe kunnen we als kerk meer 
missionair zijn. Thema’s: 10 april: Hoe worden we meer een verwelkomende 
kerk en  vrouwen in het leven en de zending van de kerk. Op onze website kunt 
u meer informatie vinden. U kunt zich opgeven via het parochiecentrum. 

Dringende oproep voor bezorgers Nieuwsbrief 

We zijn zeer dringend op zoek naar een postbezorger voor de Kraanvogel, 
Blauwborst, Patrijs, Struikheide, Lavendelheide, Dopheide. Het gaat om onge-
veer 130 adressen. Het is ook mogelijk om  een bepaalde straat rond te bren-
gen als u dit zou willen.  We zijn zeer dringend op zoek naar een wijkhoofd voor 
de H. Geest en een postbezorger voor de H. Geest voor  de straten 
Brahmsstraat-Chopinstraat-Franckstraat. Het gaat om ongeveer 35 adressen. 
Het is handig als u zelf in de wijk woont. Voor meer informatie en/of aanmelding 
kunt u contact opnemen met het Parochiecentrum 0493-312486. 

Uw bijdrage voor de Voedselbank 

De Vastentijd is een mooie gelegenheid  om te overwegen wat onze levens-
wijze en manier van consumeren betekent voor andere mensen dichtbij en ver 
weg. Nemen we onze verantwoordelijkheid? Ook deze Vastentijd kunt u weer 
houdbare levensmiddelen (geen alcoholische dranken) in de kratten depone-
ren in de Sint Willibrorduskerk, de Sint Jozefkerk en het Parochiecentrum 
(maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur). Namens de cliënten van de 
Voedselbank hartelijk dank! 
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Parochiecentrum Visser 2,  

5751 BL Deurne, 0493-312486 
open op werkdagen 9.00-12.00 uur 

info@heiligewillibrorddeurne.nl 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
IBAN: NL56 RABO 0148 1912 82  

t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne  

 

 



 

 

Mensen onder ons 

In uw hand 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Toon Hoeben, 
89 jaar, Visser Deurne 

Harrie Manders,  
91 jaar, Wellenshof Liessel 

Fien  Wilgers-Klaassen, 
78 jr, Kievitweg Deurne 
Sien Evers-Claassen, 

91 jr, Kloosterstraat Deurne 
Elisabeth Walboomers-Berends, 
88 jr, Ferdinand Bolstraat Deurne  

 

Woord van Catechiste  
Onderweg naar Pasen. Na carna-
val een feest van uitbundigheid be-
gint de verstilling met Aswoensdag. 
Wat betekent dat eigenlijk?  
Met communicanten, vormelingen 
en hun ouders staan we hierbij stil. 
Zo bekijken we de vastenperiode 
en staan we stil bij wie we zijn, wat 
ons bezighoud, wat we ten diepste 
willen zijn en hoe we iets voor een 
ander kunnen betekenen. We ver-
sieren een Palmpaasstok en staan 
stil bij wat hier de symbolische be-
tekenis van is. Via de Goede Week; 
Palmzondag, Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, 
Paaswake naar Pasen. Heel bij-
zonder om hier samen mee bezig 
te zijn. Het doet veel met me als ik 
kinderen, jongeren en ouders ieder 
op hun eigen wijze maar uiteindelijk 
allemaal samen aan de slag zie 
met het geloof. Het zijn zeker geen 
gemakkelijke verhalen en ook ons 
geloof is niet altijd te doorgronden, 
daarom heet het ook geloof. Ook al 
zitten ze niet elke week in de kerk-
banken toch kan het geloof ook 
voor hen een baken en lichtpunt 
zijn. God die met ons onderweg is. 
Inspirerende voorbereiding en  
een Zalig Pasen. 
             

           Catechiste Henny van Osch 

 
 

Concertcyclus  

St. Willibrorduskerk 

Deurne  

❖ 22-03-2024 15:00 uur  
     Seizoenswissel: orgelconcert 

door Poppeia Berden 
❖ 24-03-2024 15:30 uur      Johan-

nes Passion door barokensem-
ble Eik en Linde en koor. U kunt 
hiervoor nog tickets bestellen 
via het Cultuurcentrum.  

Hongerdoek 

In de Goede Week, op maandag 25 maart, is er om 19:00 uur in het Parochie-
centrum een meditatieve viering rond het actuele hongerdoek “Wat is heilig 
voor ons?” Een stemmige voorbereiding op Pasen. 

 

 
 

 
 

  Goede Week 2024 

 
Palmzondag 24 maart  

19:00  St. Jozefkerk    23-03-2024 Eucharistieviering  
11:00  St. Willibrorduskerk Eucharistieviering 

 
Maandag 25 maart 
19:00  Willibrorduskapel Gebedsviering : Meditatie rond het 
                        (Visser 2)              hongerdoek. 

 
Dinsdag 26 maart  
19:00  St. Willibrorduskerk Eucharistieviering rond verzoening   
    met aansluitend mogelijkheid tot          
    ontvangen van het sacrament van  
    verzoening 

 
Witte Donderdag 28 maart 
19:00  St. Willibrorduskerk Eucharistieviering 
 
Goede Vrijdag 29 maart 

15.00  St. Willibrorduskerk Kruiswegviering 
19.00  St. Willibrorduskerk Herdenking van het lijden van 
                                                   Christus 
 

Stille Zaterdag 30 maart 

  20:30  St. Willibrorduskerk Paaswake 

   
Eerste Paasdag 31 maart 

  11.00  St. Willibrorduskerk Paaseucharistieviering 

 
Tweede Paasdag 01 april   
09.00  St. Jozefkerk    2e Paasdag eucharistieviering  
10.30  De Nieuwenhof  Paaseucharistieviering 

                                                               (alleen voor bewoners Nieuwenhof 

Pastoor, Bestuur, Pastoraatsteam

en medewerkers van het

Parochiecentrum wensen u een 

-Zalig Pasen-


